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Hervormd Nieuws 
Geesbrug en Omstreken 

 

 
 

Jaargang 39 - nummer 3 
April 2023 

 



Hervormd Nieuws is een gratis uitgave van de Protestantse 
Evangelisatie Vereniging van Geesbrug e.o. en verschijnt 12 x per jaar. 
 
Elke eerste zondag van de maand verschijnt Hervormd Nieuws. 
Deze ligt in de hal voor in de kerk. 
 
Aantal exemplaren 125. 
 
Mailadres: hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com 
Website: www.pkngeesbrug.nl  
Mailadres: info@pkngeesbrug.nl  
 

De copy voor de uitgave van april inleveren voor: 
donderdag 27 april voor 19:00 uur 

 
 
 
Pastoraal medewerker: Mevrouw Wollie van der Scheer - van der 
Hoek 
    Telefoonnummer: 0524-571004 
 
Penningmeester:  Bert Bruinsma 
 
    Rabobank:  NL49 RABO 
0377201715 
    Rabobank Diaconie: NL21 RABO 
0377203092 
 
    ANBI nummer: 002638691 
 
Secretariaat:   Cindy Sanders  
    Mailadres: scriba@pkngeesbrug.nl 
 
Correspondentieadres: Coevorderstraatweg 32 
    7917 PR Gesbrug 
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Roosters 
 

Datum 
Bloemen 
bezorgen USB bezorgen 

Geluid 
verzorgen Gastenwacht 

2 apr R. Oelen J. Wasse E. Sanders H. de Jonge 

7 apr  J. Wasse J. Giethoorn K. van Dalen 

9 apr F. Pol J. Wasse R. Coufreur J. Giethoorn 

16 apr J. Lunenborg J. Wasse H. Wasse K. van Dalen 

23 apr B. Kregel J. Wasse E. Sanders B. Bruinsma 

30 apr C. Sanders J. Wasse J. Giethoorn H.Wasse 

7 mei J. Jonkman F. Pol R. Coufreur J. Wasse 
 
Kerkschoonmaak 
 
Periode week 13-18  F. Schonewille 
 
Periode week 19-24  I. van Dalen 
    G. Giethoorn 
 

DE FLESSENCONTAINER 
 

Naast de kerk staat een container,  
waar wij de statiegeldflessen in kunnen doen.  

De opbrengst is bestemd voor de voedselbank in 
Coevorden. 

 

Dus: Hebt u lege flessen, deponeer ze a.u.b. in de 
container, want de voedselbank voorziet op dit 
moment in een grote behoefte. 
 

mailto:hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com
mailto:info@pkngeesbrug.nl
mailto:scriba@pkngeesbrug.nl
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Kerkenraad 
 
Hallo gemeenteleden, 
 
Dinsdagavond 28 februari heeft de kerkenraad vergaderd. We 
begonnen de vergadering met het lezen van Exodus 12: 11-17, 
passend bij de veertigdagentijd waar we nu in zitten. 
Daarna heeft Wollie van der Scheer haar werkzaamheden van de 
afgelopen periode toegelicht en kwamen o.a. onderstaande 
punten aan de orde. 
 
* De kerk en schooldienst van 12 maart aanstaande gaat niet 
door, we houden een ‘gewone’ dienst. 
 
* Er is geen bezwaar ingediend t.a.v. het herkiesbaar stellen van 
Alie Bruinsma en Cindy Sanders, zij gaan hun volgende 
ambtstermijn in. Gemeenteleden, bedankt voor het gestelde 
vertrouwen. 
 
* Ons kerkenbeleidsplan is herzien en ligt ter inzage in de hal van 
de kerk. We zullen het beleidsplan ook op onze website 
publiceren. 
 
* We zijn nog in afwachting van bericht van de gemeente m.b.t. 
het wijzigen van het bestemmingsplan. 
 
De eerstvolgende vergadering staat gepland op woensdagavond 
12 april. Mocht u vragen/agendapunten hebben dan horen wij dat 
graag. 
 
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad. 
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Meditatie 
              Handelingen 8 vanaf vers 26  
 
Je zou in deze periode, waarin we nu zitten, met alle regels van 
wat mag en wat niet mag kunnen denken: Wat kan er nog wel?  
Je zou het heel moeilijk krijgen met het evangelie van Jezus 
Christus. Omdat te verkondigen, om daaruit te leven, het is 
allemaal te moeilijk om dat te begrijpen. 
We lezen dat de eerste gemeente, die onder zware vervolging van 
Saulus en zijn helpers, uiteengerukt wordt. 
In Jeruzalem is geen enkele Christen veilig, ja je durft er niet voor 
uit te komen dat je Christen bent. Ook de Apostelen van onze 
Heer hebben het er zeer moeilijk mee. Vooral na de steniging van 
Stefanus zijn zij erg op hun hoede en heel voorzichtig.  
Maar gemeente, door de Geest van God geven zij de moed en het 
vertrouwen in hun God niet op. Zij blijven de mensen zien en 
aanmoedigen om vooral bij Jezus te blijven en Hem te blijven 
volgen.  
Gemeente, wij vieren toch met Pasen de opstanding van onze 
Heer Jezus, we vieren Hemelvaartsdag en met Pinksteren vieren 
we de uitstorting van de Heilige Geest, op ons maar ook op allen 
die in Hem geloven. 
Filippus is niet alleen in Samaria, hij reist alle richtingen op, ook in 
de richting van Gaza, waar God hem zelf heen zendt. Een engel 
des Heren geeft Filippus de opdracht en zo geeft Hij ook ons allen 
een opdracht om te werken in de wijngaard des Heren. Wij 
moeten allen bereid zijn het evangelie te verkondigen. Filippus 
gaat ook de weg die Jezus hem wijst en hij doet dat in volle 
vertrouwen op zijn Heer en Heiland. 
Het is een eenzame weg die hij moet gaan. Wat een groot 
vertrouwen spreekt hier uit. Hij vraagt niet: “Heer waarom moet ik 
dit of dat doen?” Nee, hij vertrouwt op de Heer en hij gaat de weg 
die Jezus hem wijst.  
Gemeente, doen wij dat ook niet steeds? Vragen: “Waarom Heer? 
Waarom Heer moet ik dat doen?” Nee we moeten de Heer volgen  
en doen wat ons gevraagd wordt.  
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Als gemeente de taak uitvoeren die de Heer ons hier geeft te 
doen, werken in zijn wijngaard, werken in deze gemeente 
Geesbrug, maar ook daarbuiten en elkaar helpen om de taak die 
Hij ons geeft samen uit te voeren.  
De kamerling begreep niet wat hij las, maar Filippus mocht hem 
de boodschap vertellen, zodat hij het gelezene begreep, omdat hij 
vol was van de Geest Gods. 
Wij kunnen het begrijpen en er uit leren wat in de bijbel te lezen 
staat. Wij mogen en kunnen elke week naar de kerk gaan om te 
luisteren wat de Heer tot ons te zeggen heeft.  
We vieren straks Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest 
en daardoor worden wij gesterkt. Zo worden wij allen geroepen 
om voor iedereen om ons heen de blijde boodschap te 
verkondigen van de opgestane Heer. In vol vertrouwen op Jezus, 
die ons de opdracht geeft om het evangelie te brengen aan 
iedereen die wij bezoeken. Wij mogen en kunnen dat doen aan de 
hand van Jezus, met de uitgestorte Geest van Pinksteren, ook al 
is dat een moeilijke opdracht, met de hulp van Jezus lukt het altijd. 
 
Allen gezegende dagen gewenst 
R. Schonewille 
 
Dit is het  
 
Dit is het waar elk mens naar zoekt  Dit is het waar ons hart om vraagt. 
En wat men niet kan vinden   Dat hebben we zo nodig  
We willen vrede en geluk   Een sterke onderlinge band  
Maar wat is hier al veel van stuk  En ook een trouwe vriendenhand  
Dat blijft ons dikwijls binden.  s toch niet overbodig? 
 
Maar hoeveel dingen er ook zijn  Dit is het wat ons helpen kan 
Die fijn zijn in ons leven   Te leven vol vertrouwen  
Het geeft geen troost in ons verdriet  Als ik Gods liefde heb gevoeld  
En vult de echte leegte niet   Want zo heeft God het ook bedoeld  
Dat kan geen mens ons geven. Nooit zal dat ons berouwen. 
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Kerkdiensten: 
Aanvang diensten 10.00 uur. 
 
Zondag 2 april  Voorganger: Dhr. J. Schraal 
6e lijdenszondag Extra collecte: Kerk extra 
Palmpasen  Psalmlezing: Psalm 118: 1-2, 19-29 
 
Vrijdag 7 april  Voorganger: Ds. Knegt 
Goede vrijdag Extra collecte: Kerk extra 
    
Zondag 9 april  Voorganger:  Ds. J. D. Wassenaar  
Pasen   Extra collecte: Paascollecte 

Organist: Bert Bennink 
    Psalmlezing: Psalm 118: 15-24  
 
Zondag 16 april Voorganger: Mevr. W. van der Scheer 

 Extra collecte: Onderhoud orgel 
Psalmlezing: Psalm 111    

 
Zondag 23 april  Voorganger: Ds. P. Linthout 
    Extra collecte: Kerk extra 
   Psalmlezing: Psalm 116: 10-19  
 
Zaterdag 30 april Voorganger: Ds. W. Bakker 

 Extra collecte: Diaconie 
 Psalmlezing: Psalm 23 

 
Zondag 7 mei  Voorganger: Dhr. W. Kelder 

 Extra collecte: Kerk extra 
 Psalmlezing: Psalm 66: 1-12 

 
De opbrengst zendingsbus, die in de hal van de kerk hangt, is voor de 
voedselbank Coevorden en ook de opbrengst van het statiegeld van de 
flessen die u in de flessencontainer naast de kerk kunt gooien gaat ook 
naar de voedselbank Coevorden. 
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Hallo Stroopwafel liefhebbers. 
  
Na 2 jaar geen verkoop door corona gaan we dit jaar weer langs alle 
deuren voor de verkoop van stroopwafels. 
In de week van 17 t/m 22 April kunt u ons weer helpen geld in te 
zamelen voor de Stichting Hoogeveense Vakantieweek, door het kopen 
van stroopwafels. 
  
De prijs van de wafels is dit jaar: 
1 pakje stroopwafels á10 stuks €3,50 
2 pakjes € 6,00 
3 pakjes voor € 8,00 
Een Volle doos van 12 pakjes is € 30,00. 
  
Ook zoeken wij vrijwilligers die ons helpen verkopen, interesse: 
  
Kom maandagavond 17 april om 18:00 uur naar de kerk te Geesbrug 
om te helpen. 
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GEMEENTENIEUWS 

Op het moment van dit schrijven zijn mij geen ziekenhuisopnames 
bekend. Wel willen we denken aan gemeenteleden die thuis te 
kampen hebben met hun gezondheid en aan ons gemeentelid dat 
is opgenomen in een verpleeg/verzorgingstehuis.                                                        
Een kaartje of telefoontje kan heel veel betekenen. 

Weidesteyn                                                                                                
* Mevrouw D. Kuiper-Wasse, Heideblauwtje 3,                                         
Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA, Hoogeveen, 

Daarom dan niet versagen,                                                                 
maar moedig verder gaan!                                                                      

De Heer doet redding dagen,                                                                  
Hij trok uw lot zich aan.                                                                           

Wie lijdt – God zal het merken,                                                                  
’t is alles Hem bekend                                                                             

Hij zal zijn kindren sterken                                                                      
met woord en sakrament 

Verjaardagen: 

Dhr. R. Lunenborg, Verl. Hoogeveense Vaart 145, heeft op 18 
maart zijn 80e verjaardag gevierd. 

J.H.J.Gijmink, Coevorderstraatweg 25a, heeft op 26 maart zijn 78e 
verjaardag gevierd. 

Mevr.W.J.Gijmink-Stokreef. Coevorderstraatweg 25a, hoopt op 2 
april haar 75e verjaardag te vieren. 

Dhr. A. Koops, Berkenlaan 6, hoopt op 11 april zijn 78e verjaardag 
te vieren.                                                                                                                                         
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Dhr. J. Strijker, Coevorderstraatweg 36, hoopt op 13 april zijn 79e 
verjaardag te vieren. 

Mevr. G. Koops-Duinkerken, Berkenlaan 6, hoopt op 25 april haar 
78e verjaardag te vieren.  

Dhr. J. Schonewille, Kanaalweg 34, hoopt op 17 april zijn 89e 
verjaardag te vieren. 

We wensen u allen een heel mooie verjaardag met allen, die u lief 
en dierbaar zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. 

 

 

Laat ons de Heer lofzingen, 

juicht, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 

wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen 

veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, 

Hij redt uit alle nood. 
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Jubilea 
 
Dhr. G. Lunenborg en mevr. M. Lunenborg-Blokzijl, Elslaan 8, 
hopen op 16 april hun 65-jarig huwelijk te vieren. 
 
Dhr. K. van Dalen en mevr. I. van Dalen-Zwiggelaar. Kanaalweg 36 
hopen op 27 april hun 50-jarig huwelijk te vieren. 
 
Wij wensen beide echtparen een heel mooie dag samen met hun 
geliefden en Gods zegen op hun verdere levensweg. 
 
Een vreugdevol gebeuren 
een feest na zoveel jaar 
van liefde en genade 
het zorgen voor elkaar 
hoe zeg je dat met woorden 
dat is haast niet te doen 
de dankbaarheid van binnen 
terugdenkend aan toen. 

Want eens is het begonnen 
de liefde en de trouw 
het koesteren en klaarstaan 
geen spijt en geen berouw 

 
EMMAUSGROEP 
 
De gesprekskring komt eens in de drie weken bij elkaar. 
Gezellig bij iemand thuis, praten over het geloof. We hopen 
ook deze keer op een fijne en gezegende morgen met elkaar 
te hebben. Voor meer informatie of misschien wilt u zich bij 
ons aansluiten? 
U/JIJ bent van harte welkom! Neem dan contact op met Wollie 
v.d. Scheer (Tel. 0524-571004). 
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De Pesachmaaltijd verwijst naar het laatste diner wat de Israëlieten 
aten voordat ze uit Egypte trokken. In Egypte waren ze slaven en onder 
leiding van Mozes werden ze het land uit geleid, door de rode zee, 
richting de vrijheid. Op deze manier bevrijdde God het volk uit de 
slavernij. Ieder jaar vieren joden het Pesachfeest waarbij ze deze 
maaltijd eten. Ieder gerecht symboliseert een herinnering aan de tijd in 
Egypte en de uittocht. Tijdens deze maaltijd zit de hele familie samen 
aan tafel. Volgens de traditie vraagt een kind aan de (groot)vader wat er 
gebeurde tijdens de uittocht, en hij vertelt het verhaal opnieuw. Zo 
zouden ze nooit vergeten wat God voor het volk had gedaan. Ook Jezus 
vierde jaarlijks de Pesachmaaltijd. Hij deed dat - vlak voor zijn sterven - 
voor de laatste keer samen met zijn vrienden in Jeruzalem. Nu noemen 
we dat het Laatste Avondmaal. Net zoals God de Israëlieten bevrijdde 
uit slavernij, zo wil Hij ook ons vrijheid geven. En Jezus gaat ons voor 
daarin. Zoals de gebeurtenis van de uittocht uit Egypte steeds verteld 
werd, zo is het ook met de dood en de opstanding van Jezus. En zoals 
de uittocht herdacht wordt tijdens de pesach maaltijd, zo herdenken 
christenen de dood en opstanding van Jezus tijdens het avondmaal. 
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Liturgisch bloemschikken 
 

 
Foto 1: Want er staat geschreven: Aanbid de Heer uw God, vereer alleen 
            Hem. Matteüs 4:10b 
Uit liefde voor jou. Wandelen in de woestijn. Leeftocht. Het vergezicht. 
 
Foto 2: Plotseling verschenen aan hem Mozes en Elia, die met Jezus in 
            gesprek waren. Matteüs 17: 3 
Op de berg. In stilte luisterend. Drie profeten. Gevonden wijsheid. 

 
Foto 3: Jezus zei tegen haar: Ik ben het, degene die met u spreekt. 
            Johannes 4: 26 
Bronnen van inspiratie. Spiegels met gedachten. Verbinding voor mij en 
jou. 
 
Foto 4: Wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl Hij 
            mijn ogen geopend heeft. Johannes 9: 30 
Open ogen. Zien, kijken, gezien worden. Wie ben jij geworden? 
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Kleurplaat:  
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Puzzel  
 

 



 
9 


